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Dag lieve chirovrienden!

Het is bijna zover: het hoogtepunt van ons Chirojaar staat

voor de deur!

We kunnen niet wachten om samen met jullie op avontuur

te gaan tijdens ons fantastische kamp. 

Dit jaar trekken we naar Avelgem, in West-Vlaanderen! 

Mo how seg! 

De pinkels zijn weg van 13 juli tot en met 17 juli 2024.

 De speelclubbers, Rakwi’s, Tito’s, Keti’s en Aspi’s gaan op

bivak van 13 juli tot en met 21 juli 2024.

De leiding is al volop bezig met de voorbereidingen voor het

kamp en het belooft een kamp te worden vol zotte

avonturen en heel veel gezelligheid! 

Wij kijken er alvast naar uit, hopelijk jullie ook?

Chirogroetjes

De kampverantwoordelijken,

Matisse, Mathieu, Marijke en Riet

VoorwoordVoorwoord  



BivakhuisBivakhuis
Dit jaar trekken we met zijn allen richting Avelgem. 

Dit ligt maar een klein eindje van ons eigen lokaal in

Kanegem, 37 km verderop!

Hier heb je alvast een tipje van de sluier waar we deze

zomer gaan verblijven.

Op deze grasvelden zal de leiding de

coolste activiteiten geven. 

In deze gebouwen zullen de pinkels en

speelclub hun batterijen weer kunnen opladen

na een volledige dag ravotten.



Deel  1 :

Kokje Silke

Kokje Leonie

Kokje Kimberly

Kokje Pauline

Kokje Margot

Kokje Dries

Kokje Lies

Kokje Chanel

Kokje Marie

Deel  2 :

Kokje Ine

Kokje Pauline

Kokje Bruno

Kokje Dries

Kokje Sandrine

Kokje Glenn

Kokje Eva

Kokje Andries

Logist iek: Logist iek:

Eva

Sandrine

Tiemen

Kimberly

EHBO: EHBO: 

Lies

Delphine

Delphine

Sandrine

KokjesKokjes
De kokjes die met ons mee gaan op kamp, zijn al druk aan het

oefenen zodat ze jullie de beste maaltijden kunnen serveren.

Met de potten en pannen al in de hand, proberen ze nieuwe

recepten uit! 

Deze kokjes zullen er voor zorgen dat

 onze buikjes gevuld worden:



KampthemaKampthema
Ook dit jaar hebben we weer een fantastisch kampthema in

petto!

Namelijkkkkkk...

Ohneeeee, tijdens het schilderen van het nieuwe ketilokaal

heeft Camille de verfpot omgestoten... Ja lap, dat zal wachten

worden tot het volgende kampboekje! Bedankt Camille.



Wanneer vertrekken we?Wanneer vertrekken we?

Dit jaar vertrekken we naar Avelgem. Beide kerktorens liggen

op slechts 37 kilometer van elkaar verwijderd. Daarin zagen wij

de mogelijkheid om de oudste afdelingen nog eens met de

fiets te laten gaan en de jongste afdelingen met eigen

vervoer, in het heengaan weliswaar.

Concreet houdt het in dat Pinkels, Speelclub en Rakwi’s met

eigen vervoer naar de kampplaats in Avelgem komen. Dit

omdat er geen station in Avelgem is. Een bus inleggen voor

slechts 3 afdelingen plus leiding komt ons te prijzig uit.

Boodschap aan alle Pinkel-, Speelclub- en Rakwiouders; gelieve

13 juli 2024 vrij te houden, indien mogelijk, om jullie kids af te

zetten op het bivakdomein. Carpoolen kan handig zijn! De leden

zijn welkom vanaf 11u30!

Adres: Daniël Vermandereplein, 8580 Avelgem 

(speelplein achter de kerk)

Tito’s en Keti’s gaan dus met de fiets! Lekker sportief! Zij

worden verwacht om 9u00 aan ons lokaal aan het

gemeentehuis, uitgerust met een fluohesje, een helm en

een fiets die in goede staat is! Zij fietsen naar Avelgem via

mooie wegen, getest door Michiel en Matisse.

Hoe de Aspi’s op onze bivakplaats geraken, wordt later nog

meegedeeld door hun leiding! 



Wanneer keren we terug?Wanneer keren we terug?
De pinkels nemen afscheid van ons op 17 juli! Deze worden

opgehaald door de ouders. Ze zijn terug welkom op 21 juli, in

Kanegem voor de laatste formatie van het Chirojaar!

Op 21 juli 2024 keren wij jammer genoeg terug naar Kanegem.

Speelclub, Rakwi’s en Tito’s keren terug met de bus. De fietsen

van de Tito’s worden veilig en wel afgeleverd in Kanegem.

 Keti’s en Aspi’s plus hun leiding keren met de fiets terug.

Wij proberen om alle afdelingen op hetzelfde tijdstip in

Kanegem te laten arriveren voor de formatie. 

Dit wordt later nog meegedeeld.

Bij vragen kan je altijd terecht op ons

 e-mailadres (chiro_kanegem@hotmail.com) 



Hoeveel kost zo’nHoeveel kost zo’n
bivak nu?bivak nu?

Prijs Speelclub/Rakwi/Tito/Keti/Aspi: €200

Eerste schijf             €100                          voor 30 mei 2024

Tweede schijf           €100                          voor 30 juni 2024

Prijs Pinkels: €100

Eerste schijf            €50                            voor 30 mei 2024

Tweede schijf          €50                            voor 30 juni 2024

Hierin zit je vervoer, je eten en drinken, de verzekering, alle

materiaal en toegangstickets (met grote daguitstap of

tweedaagse inbegrepen). Je mag natuurlijk alles in één schijf

betalen, dit doe je dan ook voor 30 mei. 

Je bent pas officieel ingeschreven bij de betaling van de

eerste schijf en wanneer je het inschrijvingsformulier

ingevuld hebt. Storten mag op: BE19 7805 9309 6712.

(Gelieve bij opmerking de naam van je kind(eren) + bivak

2024 te vermelden)

 EXTRA: Bij de inschrijving van een 2de gezinslid gaat een

vaste prijs van €10 af van de prijs. Bij een 3de is deze korting

in totaal €20, bij een 4de gaat er €30 in totaal van af, etc. 

Bv.: Rakwi (€200) + Pinkel (€100) zou normaal op een totaal

van €300 komen maar door de korting komt dit op €290. 

We doen er alles aan om het kamp zo betaalbaar mogelijk te

houden!



@Pinkelouders: de pinkelleiding zal voor het kamp eens op

bezoek komen om al jullie vragen te beantwoorden over het

kamp. Ze zullen jullie op de hoogte houden via de whatsapp

groep. 

Als je meegaat op bivak, krijg je begin juli nog een uitgebreid

bivakboekje met alle uitleg. Hierin vind je onder meer de uren

van vertrek, het kampthema, wat er allemaal in je valies moet

en de kampafspraken.

https://forms.gle/hMRkUQfrv6UA2cZQ6

Let op: Ook dit jaar gebeuren de inschrijvingen via google-

docs. Indien jullie problemen ondervinden bij het invullen,

gelieve ons een seintje te geven. Dit is de link waar er

ingeschreven kan worden, inschrijven kan tot 30 mei 2024

We zouden jou er heel graag bij hebben! 

Bij vragen of opmerkingen kan je altijd terecht op ons

 e-mailadres (chiro_kanegem@hotmail.com) 

https://forms.gle/hMRkUQfrv6UA2cZQ6


Hé, kijk je mee?Hé, kijk je mee?

Wij sparen mee voor gratis pasta op ons kamp. 

Hoe kan je ons helpen? Heel simpel.

1) Verzamel de barcodes die je vindt op de Soubry

pastaverpakkking.

2) Bezorg je gespaarde barcodes tijdig in de brievenbus van

het lokaal zodat wij ze voor 31 mei kunnen opsturen.

3) Voor elke 10 barcodes trakteert Soubry ons op een gratis

doosje pasta!

4) Zijn we bij de 2 beste spaarders, dan komt er een super

deluxe pastabar langs tijdens ons kamp.  



Warme oproepWarme oproep
Elk jaar dragen alle leden sjaaltjes in de kleur van hun afdeling.

Deze moeten gestikt worden. Als er iemand zich geroepen

voelt een paar sjaaltjes op zich te nemen, stuur een berichtje

naar Matisse (0479/36 06 01). Wij bezorgen u dan alle nodige

stof en garen.

 Alvast heel erg bedankt!


